
Edward Tait 

 

 

Dit is een foto van mijn oom, genomen bij Madama Tussaud in Londen rond 1936. 

Eddy was de oudste broer van mijn moeder, hij had twee zussen, Anne Elizabeth Angela Tait en 

Rosaleen Tait. En twee broers die in de vroege tienerjaren stierven. 

Eddy was een getalenteerde muzikant en werd geboren in 4 Erne St Bally Shannon co Donegal in 

Ierland 

Zijn vader Edward senior was machinist op de Sligo Derry-lijn. 

 

De familie herinnert zich dat hij werd gedood door een sluipschutter terwijl hij op een telegraafpaal 

een artillerietelefoonlijn repareerde tijdens de aanval op Geilenkirchen 

God zegene 

David John Dawkins 

 


